
Preek door de week+ Zondag 4 juni 2017 Pinksteren

Prediker: Patrick van der Laan
Titel: Huddle
Bijbellezing:  Johannes 16:7 BGT en Handelingen 2:2-4 BGT
Tijdens de diensten werden elf mensen gedoopt

Johannes 16:7
Het is alleen maar goed voor jullie dat Ik wegga. Want anders kan jullie helper, de 
Heilige Geest, niet komen. Ik zal Hem naar jullie toe sturen als Ik bij God ben. 

Handelingen 2:2-4 
Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. Het klonk alsof het hard begon te 
waaien. Het was overal in huis te horen. Ook zagen de gelovigen iets dat op vuur 
leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen en op iedereen kwam een vlam neer. Zo 
kwam de Heilige Geest in alle gelovigen. 

Aanvullende bijbelgedeelten:

Matteüs 3:13-17, 4:1 (NBV)
13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te 
worden. 14  Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: “Ik 
zou door U gedoopt moeten worden, en dan komt U naar mij?” 15  Jezus 
antwoordde: “Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier 
Gods gerechtigheid vervullen.” Toen stemde Johannes ermee in. 16  Zodra Jezus 
gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag 
Hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. 17 En uit de hemel klonk 
een stem: “Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde.” 
1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel 
op de proef gesteld te worden.

Handelingen 2:38
Keer je af van je huidige leven en laat je dopen onder aanroeping van Jezus Christus. 
Om vergeving te krijgen van je zonden. Dan zal de Heilige Geest ook jou gegeven 
worden.

Handelingen 17:30 (NBV)
“God slaat geen acht op de tijd waarin mensen Hem niet kenden, maar Hij roept nu 
overal mensen op om een nieuw leven te beginnen.”

**** 



Liederen:

It is well with my soul - Bethel Church

Grander earth has quaked before 
Moved by the sound of His voice 
Seas that are shaken and stirred 
Can be calmed and broken for my regard 

And through it all, through it all 
My eyes are on You 
And through it all, through it all 
It is well 
And through it all, through it all 
My eyes are on You 
It is well with me 

Far be it from me to not believe 
Even when my eyes can't see 
And this mountain that's in front of me 
Will be thrown into the midst of the sea

Through it all, through it all 
My eyes are on You 
Through it all, through it all 
It is well 
Through it all, through it all 
My eyes are on You 
And it is well 
It is well 

Bridge 
So let go my soul and trust in Him 
The waves and wind still know His name 
It is well with my soul (3x)
It is well it is well with my soul 

Through it all, through it all 
My eyes are on You 
Through it all, through it all 
It is well 
 through it all, through it all 
My eyes are on You 
And it is well with me. 



Op Hem rust mijn geloof - Opwekking 670
Op Hem rust mijn geloof 
en hierin vind ik hoop, 
dat Jezus Christus opstond uit de dood! 
Geen vreugde overtreft 
het kennen van mijn Heer 
en aardse rijkdom heeft geen waarde meer 

Bevrijd uit het duister 
mogen wij thuis zijn 
in Gods familie, wonen bij Hem 
Als uw erfgenamen bindt U ons samen, 
ons leven geven wij tot eer van U 

De doop – Sela

In het water van de doop, 
zien wij hoe God zelf belooft, 
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is. 
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 

Eén met Christus in zijn dood, 
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is. 
Eén met Christus, ingelijfd, 
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 

Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 
Uit het water van de doop, 
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 

In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 
Mensen overal vandaan, 
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 



Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 

Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest! 
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft! 
Wat een liefde, wat een hoop! 
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 

*************************** 
It is well…

Horatio Spafford verloor in 1871 zijn zoon van 4 jaar, vervolgens zijn vermogen (door
brand) en in 1873 vier dochters bij een scheepsramp (die wel door zijn vrouw werd 
overleefd). Als hij dit laatste bericht hoort, besluit hij direct naar Engeland te vertrek-
ken waar zijn vrouw op hem wacht. 
Onderweg schrijft hij – temidden van alle tegenslag in zijn leven – het lied 'It is well 
with my soul'... 

Patrick vertelde hoe deze woorden in die omstandigheden tot op de dag van van-
daag diepe indruk maken. “Wat er ook gebeurt, door welke storm mijn leven ook 
gaat… 'Het is goed!' Het is goed omdat ik weet dat Jezus leeft. Het is goed omdat ik 
weet dat de dood niet het laatste woord heeft. Het is goed omdat ik weet dat er een 
dag komt waarop Hij alle tranen zal wissen, een dag waarop er geen pijn meer zal 
zijn, geen verdriet; een dag waarop Jezus' belofte werkelijkheid wordt dat Hij alle 
dingen nieuw zal maken.”

Dit is ook wat de doop ons wil laten zien. We mogen loslaten wat we zo krampachtig 
willen vasthouden. We mogen leren om meer en meer te vertrouwen op Hem. We 
mogen leven in de hoop dat die dag zal komen, dat alles nieuw zal worden en goed 
zal zijn. 

De doop wast niet het vuil van ons lichaam, we zullen ook na de doop fouten blijven 
maken in het leven, maar de doop is een vraag aan God om een zuiver geweten, wat 
wij niet te danken hebben aan onszelf, aan onze eigen daden, maar mogelijk is door 
de opstanding van Jezus. Jezus leeft, daardoor kunnen wij ons oog gericht houden 
op Hem en gefocust zijn op wat komen gaat. 

Waar Orlando Bottenbley een week eerder sprak over de gemeenschap en het be-
lang daarvan, ging Patrick daarop verder. Hij gebruikte daarvoor het woord 'huddle'. 
Huddle (groep, kluwen) is bekend bij sporten als American Football, waarbij het 
team bij elkaar in een kring komt staan, men de armen om elkaar heen slaat en ver-
volgens de strategie bepaalt, elkaar motiveert en met elkaar de overwinningen viert.



Patrick: “Een mooi voorbeeld van een gemeente: We mogen om elkaar heen staan 
als volgelingen van Jezus. Om met elkaar strategie te bepalen (gebaseerd op 
liefde!) / om elkaar te motiveren, aan te moedigen en te ondersteunen / om met el-
kaar te vieren. 

Op het Pinksterfeest in Jeruzalem rond het jaar 33 (Handelingen 2) waren er 
duizenden mensen samengekomen om het oogstfeest te vieren. Ook waren er 120 
volgelingen van Jezus bij elkaar. Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid. 
Het klonk alsof het hard begon te waaien. Het was overal in huis te horen. Ook 
zagen de gelovigen iets dat op vuur leek. Dat vuur verdeelde zich in vlammen en op 
iedereen kwam een vlam neer. Zo kwam de Heilige Geest in alle gelovigen. 

Petrus preekt de menigte toe. “Wat hier gebeurt, is de uitkomst van een voorspelling
van jaren geleden, lees het maar in het boek Joël...”
Hij legt het Evangelie uit, het goede nieuws van Jezus Christus, wat erop neerkomt 
dat je door geloof in Hem een hoopvolle toekomst hebt, je ontvangt eeuwig leven. 
Jezus geeft het leven dat wij niet verdienen, Hij is de Redder en Verlosser van deze 
wereld, kom bij Hem en vind rust en het ware leven. 
Die dag besluiten 3000 mensen zich te laten dopen. En zo ontstaat daar, met 
Pinksteren, de eerste gemeente. En wat hen typeert is het volgende:
- Zij bleven trouw
- Zij hadden alles gemeenschappelijk
- Zij deelden de maaltijd met elkaar
- Zij loofden God
- En zij stonden in de gunst bij het hele volk

Zij vormden een dagelijkse HUDDLE...
- Zij bepaalden strategie vanuit de liefde van God voor mensen
- Zij motiveerden elkaar, moedigden aan en ondersteunden elkaar
- Zij vierden feest met elkaar
En dat maakte dat zij in gunst stonden bij het hele volk!

Zij waren allen geraakt en voelden zich allen geroepen. Geraakt door Zijn liefde, 
geroepen om Hem te volgen. Net zoals (bijvoorbeeld) vandaag de dopelingen. 
Leven als volgeling van Jezus is geen leven zonder tegenslag, maar juist leren leven in
het juiste perspectief – zien op Jezus, wat er ook gebeurt. 

Het is daarom belangrijk dat wij elkaar blijven opzoeken. Dat wij elkaar elke week als 
een HUDDLE omarmen, met elkaar strategie bepalen, elkaar motiveren en met el-
kaar vieren. 

Daarom ook stopte het Evangelie van Jezus niet bij Goede Vrijdag… het werd Pasen, 
het werd Hemelvaart, het werd Pinksteren. Door de Heilige Geest leeft het Evangelie
nu ook verder in ons. Het is een ander leven, mét de Heilige Geest.



De Heilige Geest die ons met elkaar verbindt, die ons in de kracht zet van wat God 
ons heeft toevertrouwd aan gaven en talenten. De Heilige Geest die ons elke keer 
thuis brengt, in het huis van God waar Hij strategie wil bepalen, ons wil motiveren 
en met ons wil vieren dat Jezus leeft! 

En in het bizarre plan van God heeft Hij besloten om imperfecte mensen te roepen 
om een ander, nieuw leven te leven, gedoopt en vervuld door Zijn Heilige Geest. 
Waardoor wij, door alles heen, onze ogen gericht kunnen houden op Jezus en elke 
keer kunnen zeggen: 'Het is goed!'

*********************************************
Neem tijd om - in stilte - naar boven te halen wat jou in de dienst heeft geraakt en 
hoe God daarin tot je heeft gesproken. Mocht je tijdens de dienst aantekeningen 
hebben gemaakt, neem ze erbij.
 
Vragen om met elkaar te delen in de huiskring: 

1. Wat heeft je geraakt in de dienst? Hoe heeft God daarin tot je gesproken?

2. Na het prachtig mooie moment van de doop van Jezus en de stem vanuit de 
hemel: “Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde” (alles was goed) werd 
Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn om door de duivel op de proef 
gesteld te worden... 
Wat zegt dat jou? Kun je iets delen uit je eigen leven dat na prachtige  
'godsmomenten' je (geloofsleven) op de proef werd gesteld?  

3. “It is well with my soul”, woorden die in de situatie van Horatio Spafford wel héél 
bijzonder klinken. Heb jij in moeilijke situaties ook ervaren dat je je blik op Jezus en 
Zijn hoopvolle toekomst kon vasthouden? (Het is goed... ondanks alles...) Laat de 
kring ook de vertrouwelijke plek zijn om te delen waar het niet ging.

4. Patrick sprak over de Huddle met de onderdelen: strategie bepalen, motiveren, 
aanmoedigen, ondersteunen en met elkaar vieren. In hoeverre is dat al werkelijkheid
in de kring? Als er nog ruimte is voor verbetering: kun je daar als kring een goede 
strategie voor bedenken/bespreken? 

5. Pinksteren, de leerlingen worden vervuld van de Heilige Geest en beginnen Gods 
grote daden te verkondigen. De Geest daalt op een ieder. Het Evangelie stopt niet. 
Niet na Goede Vrijdag, niet na Pasen, niet na Hemelvaart en zeker niet meer na 
Pinksteren. Ook in 2017 worden mensen toegevoegd, denk maar aan de dopelingen 
van deze zondag. Is hiervoor ook een taak voor jullie kring weggelegd? Waaraan 
denk je? 



******
Actueel in de gemeente: 

Zondag 18 juni: ledenbevestiging.

Maandag 19 juni: Open Slotavond Alpha Cursus en Introductie Cursus. 

Woensdag 28 juni: Jaarafsluiting met BBQ 

**************************
Gebed
Here God, dank dat uw Heilige Geest sinds die eerste Pinksterdag voor een ieder  
bereikbaar is. Wij bidden U dat we steeds meer open staan om uw Geest toe te laten
en uw grote daden te verkondigen. Help ons daarin ook als kring met elkaar op te 
trekken, strategie te bepalen, elkaar te bemoedigen en te motiveren en te vieren 
wat U ons brengt. Amen.

******************************   


