Hoe winnen we de prijs?
Lees: 2 Petrus 1:5-11

» Welke oproep en belofte lees je in vers 10 en 117

» “Spanuin...”...... Hoe ‘zweet’ jij als christen?

» In deze teksten wordt gesproken over ‘rennen’ en een ‘wedloop’.Maar veel
teksten spreken ook over ‘wandelen’: bv. Kolossenzen 2:6. Nu gij Christus
aanvaard hebt, wandelt in Hem” (NBG51)Hoe ervaar jij de balans tussen het
‘wandelen in Christus’ en ‘de wedloop lopen’?

/% Wat maakt deze studie bij je los? Zijn er dingen die je de komende weken aan
“__ wilt passen?
A2 rromena- Adad )3 el Gamy Praad, (eo 3 enZ

Afsluiting:
Bid voor elkaar, voor wat gedeeld is in de groep.

TOELICHTING VOOR DE KRINGLEIDER:

Bij Hebreeérs 12: 1-3

- Wees bewust van de wolk van getuigen
- Werp alles af dat in de weg komt

- Ren met doorzettingsvermogen

- Weet dat de race al is uitgezet

- Houd je ogen op Jezus gericht

Bij 2 Petrus 1: 5-11

-Je behaalt de prijs door: ijverig aan Gods doelen te werken — goedheid (morele
eigenschappen), kennis, zelfbeheersing, volharding, broederlijke vriendelijkheid en
christelijke liefde - en die toe te passen in je leven.

- Het bereiken van Gods doelen hangt niet af van andere mensen of talenten,
intelligentie of gaven. Het gaat erom dat iedere christen weet wie hij is in Christus en
groeit in die eigenschappen.

De teksten die we gelezen hebben lijken allemaal vooral te maken te hebben met het
zelf doen. hard werken om de goede dingen te doen. En dat is maar één aspect van
de manier waarop we als christen mogen leven.

De volgende studie willen we dit onderwerp uitwerken vanuit de manier waarop we
stand kunnen houden als een goed soldaat.

Het beeld van een atleet geeft ons een individueel plaatje, een soldaat werkt in
teamverband. De volgende studie zal dat aspect meer uitdiepen.



