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Opening

Een Amerikaanse tv-kerkdienst als het gezicht en de stem van positief christendom.

Samenzang – Joyful, Joyful

Vreugde, vreugde, louter vreugde is bij U van eeuwigheid. Schepper, die 't heelal verheugt en bron Van eeuw'ge vreugde zijt. Gij, die woont in licht en luister drijf de schaduwen uiteen hij, die zoekend Doolt in 't duister vindt het licht bij U alleen. Amen! Amen! Amen!

Welkomstwoord

Door Robby Schuller

Dit is de dag die de Here heeft gemaakt. Laten we ons erover verheugen. Welkom in de Crystal Cathedral. Geef de mensen rondom u een hand en zeg: God houdt van u en ik ook.

Openingsgebed

Door Robby Schuller

Laten we bidden. Vader, we hebben uw aangezicht gezocht en als uw gemeente vragen we U tot ons te spreken. Wil ons bemoedigen en inspireren en laat ons hier uw liefde en genade ervaren. We hebben U lief, en bidden dit in Jezus' naam. Amen.

Samenzang - "A Mighty Fortress is Our God"

Een vaste burcht is onze God een toevlucht voor de zijnen al drukt het leed, al dreigt het lot Hij doet Zijn hulp verschijnen de vijand rukt vast aan met opgestoken vaan hij draagt zijn rusting nog van Gruwel en bedrog maar zal als kaf verdwijnen geen aardse macht begeren wij die gaat wel ras  ver-Loren ons staat de sterke Held terzij die God ons heeft verkoren vraagt Gij Zijn naam? zo weet dat Hij De Christus heet Gods eengeboren Zoon Verwinnaar op de troon de zeeg' is Hem beschoren Halleluja, halleluja

Schriftlezing – Psalm 27

Door Lawrence Wilkes

Amen. U mag gaan zitten. Laten we ons voorbereiden op de preek met het lezen van Psalm 27. De Heer is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig, voor wie zou ik bang zijn? Mijn hart zou onbevreesd zijn, al woedde er een oorlog tegen mij: Nog zou ik mij veilig weten. Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang: Wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven Hij laat mij schuilen onder zijn dak op de dag van het kwaad. Hij verbergt mij veilig in zijn tent. Wijs mij uw weg, Heer leid mij op een effen pad, bescherm mij tegen mijn vijanden. Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land der levenden? Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden, ja, wacht op de Heer. God zegene deze lezing van zijn Woord.

Koor –  "The Lord is My Light"

De Heer is mijn licht en mijn heil voor wie zou ik vrezen? voor wie zou ik vrezen? de Heer is de kracht Van mijn leven de Heer is de kracht van mijn leven voor wie zou ik vrezen? ofschoon mij een leger Belegerde mijn hart zou niet vrezen ofschoon een oorlog opstond ik vertrouw op Hem want Hij bergt Mij in zijn hut ten dage van het kwaad Hij bergt mij in het verborgene van zijn tent Hij plaatst mij hoog Op een rots de Heer is mijn licht en mijn heil voor wie zou ik vrezen? voor wie zou ik vrezen? de Heer Is de kracht van mijn leven de Heer is de kracht van mijn leven voor wie zou ik vrezen? voor wie zou ik Vrezen? de Heer is mijn licht, mijn licht

Interview –  New York Tenors

RS = Robby Schuller en Daniel = Daniel Rodriques / Michael = Michael Amante / Andy = Andy Cooney

Inleiding

Bedankt, Don Neuen en koor. Ik voel me vereerd vandaag de New York Tenors te mogen ontvangen.

Geheel links van mij staat Andy Cooney. Naast hem Michael Amante en nummer drie is een oude vriend van onze kerk: Daniel Rodriguez. Voor wie hen nog niet kent: Ze treden in de voetsporen van 

Placido Domingo, José Carreras en Luciano Pavarotti. Die hebben de weg gebaand voor deze man-nen die samen zingen ter ere van New York en van heel Amerika.

Interview

RS
Welkom, jongens. Fijn dat jullie er zijn. Laat ik bij jou beginnen, Daniel. Je hebt een prachtig 
verhaal te vertellen. 'Amerika's geliefde tenor' word je genoemd. Je was politieman in New 
York en je was erbij toen 9/11 plaatsvond.

DR
Dat klopt. Mijn hele jeugd had ik een droom, een passie nagejaagd. God laat ons de 
verschillende wegen zien die we kunnen nemen. In de loop van ons leven verliezen we dat uit 
het oog. God had me een gave geschonken waarmee ik beroemd wilde worden. Ik wilde een 
carrière in de muziek, een superster worden.

RS
Maar je was politieman.

DR
Pas later. Ik zong al professioneel sinds mijn elfde. Op mijn 17e debuteerde ik in Carnegie 
Hall.

RS
Zeg dat nog eens. Heb je op je 17e in Carnegie Hall gezongen?

DR
Ja, van mijn 11 tot mijn 20e heb ik muziek gestudeerd. Toen begon ik een gezin, en kon ik dat 
leven niet voortzetten. Ik moest, zoals mijn vader zei, een echte baan gaan zoeken. Mijn leven 
veranderde. Ik had verschillende beroepen. Bij de posterijen bijvoorbeeld. Maar muziek bleef 
mijn passie. En nooit miste ik een kans om mijn muzikale gave met anderen te delen. Tot 
9/11. Ik was als politieman op Ground Zero en maakte mee dat de torens instortten. Daarna 
werd mijn carrière mijn roeping. Ik voelde me geroepen om met mijn gave een land in rouw te 
helpen.

RS
Schitterend. En daar slaag je beslist in, ook via dit programma. De vorige keer dat ik je zag,


was in Amsterdam. Net zei ik het nog tegen Anke, uit Nederland: 'Goeiemorgen.' En hij ook.


Zo zeg je dat in het Nederlands. Je reist de wereld over. Jullie zijn een zegen, jullie laten Gods 
liefde zien. Hoe hebben jullie elkaar gevonden?

MA
Dat was Andy's schuld.

AC
Ik wist dat New York nog twee geweldige tenoren telde. We zijn alle drie afkomstig uit de grote 
migrantengroepen. New York telt zoveel nationaliteiten. Maar de latino gemeenschap is 
gigantisch. De Italiaanse is ook groot.

DR
Hij wou een latino, dus belde hij Michael.

AC
En er zijn ook veel Ieren in New York. Dus ik dacht: Perfect. The New York Tenors.

RS
Fantastisch. Dat vindt iedereen. Jullie hebben raad gekregen van Domingo en Pavarotti?

DR
Ik heb twee jaar bij Placido gestudeerd. Het was een voorrecht met zo'n fijnzinnig man te 
mogen werken. Hij is een geweldig mentor, die de kunst van het musiceren overdraagt aan 
jonge, opkomende zangers. Placido heeft dat erg goed gedaan. Ik ben één van zijn producten.


Hij heeft me veel gegeven.

MA
Ik heb gestudeerd bij Franco Corelli, een grote tenor uit de jaren '50. die nog met Callas heeft 
gezongen. En toen ik verder kwam ontmoette ik Pavarotti en zong voor hem. Als hij ergens 
werd gehuldigd, mocht ik altijd voor hem zingen.

AC
Ik ben begonnen als Ierse folk-zanger in pubs. Dat heb ik jaren gedaan. Met veel succes. Ik 
maakte heel wat plaatopnamen. Toen kon ik een rol krijgen in de Ierse opera The Irish Ring. 
Toen werd ik door de Hibernian Festival Singers gevraagd om als tenor in hun koor te komen 
zingen. Anthony Kearns, van The Irish Tenors, was daar eerste tenor. Ik kon allerlei heel 
verschillende dingen zingen maar toen ik Anthony Kearns hoorde, dacht ik: Dat kan ik niet. 
Dat wil ik ook leren. Ik nam les bij Michael Krauss, een geweldig docent en schitterend zanger.


Hij maakte in een mum van tijd een echte tenor van me.

RS
Je was pubzanger, en toen ging je klassieke muziek doen. Geweldig.

AC
Het was heerlijk. En dan te mogen zingen met deze heren en met ze om te mogen gaan, al is 
dat niet altijd makkelijk. Geweldige zangers.

RS
Jullie gaan de hele wereld over en zingen voor uitverkochte zalen. Jullie hebben ook allemaal 
je verhaal. We hoorden er al wat over. Wat hebben jullie geleerd? En nu we in een kerk zijn:


Wat hebben jullie geleerd over God, geloof, het leven?

DR
Mijn verhaal kennen de meeste mensen wel. Andy heeft ook een prachtig verhaal te vertellen.


Maar er is iets dat me erg inspireert. Ik moet u vertellen dat Michael hier iemand met een 
enorme gave, een gigantisch talent afgelopen Kerst zijn vrouw heeft verloren. Hij bleef achter 
met drie kleine kinderen. Maar de gaven van het geloof en de muziek, die hij van God heeft 
gekregen blijft hij met ons delen en hebben nog meer diepgang gekregen

MA
God is getrouw. Hij brengt mensen in je leven als je aan iets behoefte hebt. Al het goede komt 
van God. Ik had mensen nodig die me steunden. En deze twee heren hielden me overeind 
als ik me niet meer staande kon houden. Ik prijs de Heer daarvoor en voor zijn voortgaande 
zegen. Ik leg alles bij Hem neer, elke dag weer. Als je behoefte hebt aan iets, zal God erin 
voorzien.

RS
Bedankt, wat een schitterend gesprek. Dank je dat je met je pijn weet om te gaan, zodat je tot 
zegen kunt zijn. Jullie alle drie bedankt. Geweldig om jullie eindelijk eens te spreken en te 
kunnen voorstellen. Jullie gaan iets zingen.

AC
Ja, een lied met grote lading. We hadden het net over 9/11. Dit lied is geschreven door mijn 
vriend Jimmy Kelly en de tekst is van mijn vriend Carl Corcoran. Het leek me echt iets voor 
ons. Denkt u even terug naar 9/11. Dit lied is voor alle brandweer- en politiemannen en 
militairen die ons en elkaar dienen en beschermen.

DR
Dit is voor alle hulpdiensten.

RS
Dames en heren, The New York Tenors.

Muzikale gasten – NEW YORK TENORS – “I Won’t Turn My Back on You”  

als er hulpgeroep klinkt van een broeder in nood als een gebed wacht op verhoring en je niets meer voelt dan pijn steun dan op mijn schouder pak mijn uitgestoken hand want ik zal je niet de rug toe-keren als je wereld aan duizend scherven ligt als je geestelijk bent gebroken en een vriend ver te zoeken is dan zal ik je troosten dan kom ik je te hulp ik zal je niet de rug toekeren nee, nooit, nooit zal ik je de rug toekeren is je wereld gedompeld in duister hangen de wolken laag als we schouder aan schouder staan zullen we geestelijk gloeien dan stralen wij van binnenuit en zo verlicht Hij onze weg

ik zal je niet de rug toekeren nee, nooit nooit zal ik je de rug toekeren heb je zorgen, wees dan hiervan overtuigd altijd overtuigd dat ik je nooit aan je lot zal overlaten in deze wereld nee, nooit nee, nooit nooit zal ik je de rug toekeren nee, nooit nooit zal ik je de rug toekeren Gewone mensen bestaan niet.

(RVS spot)

U kunt elke ochtend opstaan met een zelfvertrouwen en een kracht die geen mens omver krijgt. Eén enkel mens heeft in Gods ogen een enorme waarde. Jij bent bijzonder.

Robby Schuller introduceerd  Dr. Henry Cloud

Vanmorgen mag ik dr. Henry Cloud welkom heten. Hij gaat spreken over 'de wet van het geluk.' Dr. Cloud is een vooraanstaand psycholoog. Hij heeft ruim 20 boeken geschreven, meer dan 6 miljoen exemplaren. Hij is te gast geweest bij CNN en Fox News Channel en heeft geschreven voor The New York Times en The Wall Street Journal. Hij was mede-presentator van het radioprogramma New Life Live. Graag applaus voor de inspirerende dr. Henry Cloud.

Preek – "The Law of Happiness"

door dr. Henry Cloud

Fijn om hier te zijn. We hebben het over geluk. Ik beloof u dat ik na deze heren niet zal zingen. Dan kunt u zich gelukkig blijven voelen. Wie van u voelt zich gelukkig? Steek uw hand op. Dank u wel. Bent u niet gelukkig, dan gaan we het vanmorgen hebben over wat de wetenschap zegt over de  oor-sprong van geluk. En als u gelukkig bent, vertel ik u wat de wetenschap daarover zegt zodat u er  be-wust naar kunt leven. Dat is het idee. Jaren geleden deed de voorzitter van de Amerikaanse  Psycho-logenbond dr. Martin Seligman een oproep aan zijn vakgenoten. Hij zei: We zijn al honderd jaar lang

een stel zwartkijkers. We bestuderen depressie, angsten, verslavingen en weten ook hoe we dat kun-nen behandelen. Maar wat we te weinig hebben gedaan is wetenschappelijk onderzoek verrichten om uit te zoeken waarom mensen nou eigenlijk gelukkig zijn. Dus<als>ze het zijn, hoe komt dat dan? En als ze het niet zijn, kunnen we dan bepalen wat geluk veroorzaakt om mensen zo de weg te wijzen?

Dat was de strekking. Als gevolg daarvan is de afgelopen tien jaar zoveel onderzoek gedaan naar geluk en welzijn, dat we met behoorlijke zekerheid kunnen zeggen aan de hand van veel onderzoek,

wat mensen nou gelukkig maakt. Ik wil u daar vanmorgen iets over vertellen. Maar eerst nog even iets anders. Het boek heet De wet van het geluk omdat, toen ik onderzoek ging doen ik me als christen steeds opnieuw geboren voelde worden. Want telkens weer bleek uit de onderzoeken dat de dingen die mensen volgens de wetenschap gelukkig maakten...precies was wat Gods Wet voortdurend al  be-nadrukt: Hij heeft ons ontworpen om op een bepaalde manier te functioneren. Dat blijkt uit al zijn  wet-ten en uit de dingen waarvan de Bijbel vertelt. Als we het wetenschappelijke onderzoek bekijken dan werkt het precies zoals de Ontwerper heeft gezegd. Dus ik wil u daar vandaag één en ander over  ver-tellen. Dan kunt u zien hoe wetenschap en geloof exact hetzelfde beweren. Goed geloof en goede wetenschap komen altijd samen in het leven. Daar gaat het over. Wat beweert de wetenschap? Dit is het eerste, het basisinzicht. Straks meer details. Want dit is de paraplu-conclusie, het grote nieuws.

Slechts 10 procent van al onze geluksbeleving komt voort uit omstandigheden. Dus of we nu ziek of gezond zijn, rijk of arm in het huis van onze dromen wonen of niet of we de relatie hebben die we willen of niet, of de baan Als mensen denken we vaak: Als ik dat of dat zou hebben, dan zou ik  ge-lukkig zijn. Als ik zoveel geld zou hebben, als ik dat zou bereiken dan zou dat 'dat', wat het ook is me gelukkig maken. Onderzoek laat iets anders zien. Als we culturen wereldwijd bekijken, arme of rijke mensen dan zien we: Als er is voldaan aan de basisbehoefte van veiligheid hebben we nog maar weinig van buitenaf nodig. We worden een tijdje tien procent gelukkiger een soort wittebroodsweken.

Maar als eenmaal het nieuwe eraf is komen we weer op het punt dat onderzoekers hanteren als standaard-mate van ons persoonlijke geluksgevoel. Ons geluk komt dus niet van buitenaf maar is iets dat daar los van staat. Als je een ongelukkig mens bent, en je trouwt en viert je wittebroodstijd dan word je een ongelukkig getrouwd mens, een ongelukkige rijke of wat dan ook. Want het gaat erom wie we van binnen zijn. Onderzoek toont telkens weer aan: Externe dingen kunnen geen langdurig geluk brengen.

Mijn vader zei altijd: Je kunt geen geluk kopen. Wel een rode Cadillac om het geluk te gaan zoeken.

Dat was zijn advies, en dat is ook wat onderzoek uitwijst. Ik wil u laten zien hoe het grondplan van het leven zoals God het heeft ontworpen voor iedereen bereikbaar is als we het leven zoals het bedoeld is. Waar heb ik het over? Ik val met de deur in huis. Ten eerste: Gelukkige mensen gaan verbinte-nissen aan. Ze gaan verbintenissen aan. In feite betekent dat dat u en ik zijn ontworpen voor relatie.

Onderzoek heeft aangetoond dat je hersenen in de eerste plaats drie dingen nodig hebben: Zuurstof, glucose en relatie. Zuurstof en voeding zijn nodig om de hersenen te laten werken. Maar we weten ook dat je een baby kunt grootbrengen met alleen voeding en verzorging. Maar als ze geen liefde krijgen, als er geen contact wordt gemaakt dan wordt een bepaalde bedrading in hun hersenen niet  gevormd. Als je later foto's maakt van de hersenen van zo iemand zie je letterlijk donkere plekken waar grijze massa hoort te zitten. Maar daar zit dan niks. Er zit geen bedrading. Onderzoek toont ook aan dat verbonden mensen hele andere levens hebben. Ze herstellen sneller. Mensen die een hart-aanval of hersenbloeding krijgen en worden opgevangen door echt ondersteunende naasten krijgen veel minder vaak een tweede aanval. Als ze ongeneeslijk ziek zijn, overleven ze langer en met meer kwaliteit. Ze hebben een beter immuunsysteem en minder gezondheidsklachten. Ze zijn gelukkiger getrouwd en ga zo maar door. En het is niet per se zo dat mensen in je omgeving, thuis of op de zaak die steun bieden. Het diepste isolement kan soms thuis zijn doordat het essentiële element ontbreekt dat de Bijbel noemt: Dat we elkaar nodig hebben, dat God ons heeft geschapen om samengebonden te worden en met onze harten te worden vervlochten in liefde. Dat kan maar op één manier: Je kwets-

baar opstellen, elkaar nodig hebben praten over hoe je elkaar kunt steunen vooral in tijden van  tegen-spoed. Iets over de effecten op het lichaam. Je hele systeem verandert in sterke mate als je in  ver-bondenheid stress ervaart. Ik ken een schitterend onderzoek met apen. Een aap werd in een kooi  ge-zet en dan maakten ze hem bang door de kooi te schudden en door lichtflitsen en zo, en dan werd  gemeten hoeveel stresshormoon er in zijn hersens zat. Zielig voor de aap, maar het wordt zo beter. Ze stelden het stressniveau vast. Aan het begin had de aap dit stressniveau in zijn hersenen. Ze deden dan het volgende. Ze gaven hem geen valium of Zanex. Ze gaven hem geen biertje geen drugs, geen chocola. Ze maakten het niet minder stressvol. Maar ze haalden zijn maatje, een andere aap zetten die bij hem in de kooi en gingen door met flitslichten en lawaai om hem bang te maken. Maar hij had een andere aap bij zich. Toen werd opnieuw bloed afgenomen en het niveau van de stresshormonen

gemeten. Puur dankzij de aanwezigheid van zijn maatje in de kooi werd het stressniveau gehalveerd.

Het allerbeste wat je kunt doen in zaken, als team, als bedrijf, als familie of als alleenstaande is zor-gen dat je andere aapjes in je kooi hebt. Dat moet proactief gebeuren, we moeten de tijd nemen om iedereen te vertellen over de flitslichten, het lawaai en de stress. Als u dat doet, is na verloop van tijd

bij u vast te stellen dat de mate van uw gezondheid en welzijn sterk verbetert als uw relaties, uw  con-necties toenemen. Ga dus relaties aan. Punt twee: Gelukkige mensen geven. De Bijbel zegt: Het is zaliger te geven dan te ontvangen. Dat heeft de wetenschap ook ontdekt. Wist u dat als u geeft dat God dat in u heeft gelegd. Net als met het hart: twee aders erin, twee aders eruit. Je hart ontvangt en het geeft. Zo heeft God onze hersenen ook gemaakt. Onze fysiologie verandert. Bij onderzoek wordt gevonden dat bij gevers gezondheid, immuunsysteem, het hele functioneren anders is. Het wordt allemaal anders als we ons in ons leven in dienst stellen van dierbaren, een gemeenschap, een  be-drijf. Of van God. Het verandert u, want voor die dingen bent u gemaakt. Ik heb dit persoonlijk  onder-vonden toen mijn oudste dochter drieënhalf was. Ze is nu elf. Ze ging naar de peuterschool. We  had-den het gehad over geven. Ik zei: Olivia, laten we iets proberen. Als je op school bent geef dan eens iets aan een vriendinnetje. Dan kijken we hoe dat voelt en praten we er straks over. Later, als ze weer thuis is, vraag ik hoe het is gegaan. Ze zei: Ik had een koekje en ik zag dat Suzy geen koekje had. Toen heb ik mijn koekje in tweeën gebroken en met haar gedeeld. Precies waar we het over hadden, zei ik. Ik dacht: Mooi zo, lesje geleerd. Maar toen keek ze me aan met die prachtige ogen en zei: Papa...Wat is er? vroeg ik. En ze zei: Wat is dat? Wat bedoel je? vroeg ik. Ze zei: Wat is dat van  bin-nen? En daarbij wees ze op haar borst. Wat bedoel je, liefje? vroeg ik. Hierbinnen, wat is dat? vroeg ze. Wat bedoel je nou? zei ik. Ze zei: Toen ik haar dat koekje gaf voelde het helemaal warm van  bin-nen. Wat is dat? Ik kon m'n tranen amper bedwingen. Ik zei: Dat is liefde. Zo heeft God ons gemaakt.

Als we delen, verandert ons gevoel van binnen. En voor ik echt begon te huilen, hield ik een verhaal over serotonine en zo en werd ik weer de wetenschapper. Maar het is zo dat niet alleen onderzoek dat aantoont maar dat we dat ook zelf ervaren als we het doen. Dus als u gelukkig wilt worden, is geven daar een belangrijk onderdeel van. Derde punt: Gelukkige mensen hebben een doel. Ik zou er graag langer over praten, maar dat kan niet. Uit onderzoek is nog iets gebleken over bepaalde delen van de hersenen. Als je in de richting van je doel werkt fungeren bepaalde hersendelen als stroomonder-brekers. De hersenen anticiperen op de doelen en meten de afstand tussen waar we zijn en waar we willen komen en maakt krachten vrij om ons in beweging te houden. Het is te gecompliceerd om diep op in te gaan, maar als we doelen bereiken begint er van alles te gebeuren. Als het een positief doel is komen er allerlei neurotransmitters vrij. Als we anticiperen op iets positiefs komt er dopamine vrij 

et cetera. Je begint te veranderen, je doelen geven betekenis aan je leven. Levenslange doelen, jaar-lijkse, maandelijkse, zelfs dagelijkse doelen. 'Als ik vanavond naar bed ga, moet ik dit of dat gedaan hebben.' Onze prestaties, onze stemming en onze gezondheid veranderen als we doelen hebben. En ik wil sluiten met nog een uitkomst van onderzoek: Gelukkige mensen baseren zich op geloof. Geloof vergroot het geluk. Er zit een chip in ons hoofd die ervoor zorgt dat als we een relatie met God aan-gaan ons leven dan verandert. Dat kan je meten aan de hand van gezondheid, welzijn noem maar op.

Je kunt allerlei criteria aanleggen. Maar als je je richt op het geloof, verander je. Precies zoals de Bijbel zegt. Want we zijn niet alleen ontworpen voor relaties met apen maar ook voor een relatie met God. Toen mijn vader 40 was, viel hij bijna dood neer in de bioscoop. Hij was veel te zwaar. Hij was een bedrijf begonnen en door de stress viel hij flauw. De artsen zeiden: Het is uw hart. U heeft nog een half jaar. Regel uw zaken. In een ander ziekenhuis werd hij ook nog eens een maand  geobser-veerd. Ze zeiden: Met uw hart is niks mis, maar het wordt uw dood als u uw leefstijl niet verandert. U moet van die stress afkomen. Tegen mij zei hij dat hij een aantal dingen had veranderd. Voortaan was hij meer bezig met zijn geloof. Elke dag als hij thuiskwam van de zaak ging hij zitten en zei tegen God:

Al die dingen waar ik me zorgen over maak leg ik nu, om half 6 uur, bij U. Hij legde alles in Gods  han-den. Dan las hij wat uit de Bijbel een stuk over Gods voorzienigheid. En elke dag was God in zijn leven. We hebben hem een paar jaar geleden begraven, op 94-jarige leeftijd. Zijn leven en dat van mijn moeder stonden in het teken van geven en dienen in geloof. Er zijn ook mensen die geven en dienen en toch worden getroffen door rampen. En niet iedereen heeft een lang leven. Maar we weten wel: De kwaliteit van leven en de gewoonten die we volgen en die door God zijn ontworpen om ons leven lang mee te gaan veel beter functioneren, veel meer in een behoefte voorzien als we in praktijk brengen waartoe Hij ons oproept. En de wetenschap bevestigt dat. God zegene u.

Lied – "In Christ There is No East or West"

In Christus is noch west noch oost in Hem noch zuid noch noord één broederschap rust in zijn troost

Eén wereld in zijn woord laat zuid en noord nu zijn verblijd Hem prijzen west en oost aan Christus hoor De wereld wijd in Hem is zij vertroost

Zegen

Bedankt, dr. Henry Cloud, voor uw boodschap. Geeft u hem nogmaals applaus.

De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Here wende u zijn aangezicht toe en geve u vrede. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!

